
Orde van Dienst voor de Regenboogviering op 12 oktober 2025,  
De Open Hof Oud-Beijerland 
Thema: ‘Mag ik dan bij (Jo)U?’ 

Voorganger: ds. Carla Schoonenberg - Lems 
Muzikale leiding: Art de Jonge 
=========================================================================== 
Woord van welkom door de ouderling van dienst 
 

Terwijl de tafelkaarsen worden aangestoken zingen we daarbij Lied NLB 139 d:  
139d: Heel het duister is vol van luister door uw licht, 

de nacht is als de dag net zo helder. 
 

Bemoediging en drempelgebed  
o: Onze hulp is de Naam van de Eeuwige 
g: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
o: Laten wij bidden…van nu aan, tot in eeuwigheid 
9: AMEN 
 

Aanvangslied: NLB 791: 1, 2, 3, 6 Liefde, eenmaal uitgesproken (staande)  
1: Liefde, eenmaal uitgesproken 

als uw woord van het begin, 
liefde, wil ons overkomen 
als geheim en zegening. 

2: Liefde, die ons hebt geschapen, 
vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, 
laatste woord dat vrede maakt. 

 

3: Liefde luidt de naam der namen 
waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad. 

6: Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft 
over ons: wil ons genezen, 
bron van liefde, liefde zelf! 

 

Groet:  
vg: Gods vrede voor jou 
g. : Gods vrede ook voor jou         (gemeente gaat zitten) 
 

Inleiding op de dienst & vraag bij het luisterlied: ‘Aan wie denk jij als je dit lied hoort?’ 
 

Luisterlied Guus Meeuwis, Je staat niet alleen https://www.youtube.com/watch?v=tgCTmSMO2JI 
 

Kyriegebed 
 

Ontsteken van de gekleurde kaarsen  
 

Glorialied:  
1. Ongestraft mag liefde bloeien,  

vrijuit zoeken naar de zon.  
Liefdes loop verdraagt geen boeien:  
laat haar stromen als een bron!   
Laat de liefde maar gebeuren  
als een wonder van het licht,  
als een regenboog vol kleuren  
door de hemel zelf gesticht.  

3. Liefde vraagt ons om ontferming  
tegen wie haar vlammen dooft.  
Wie haar rechten wil beschermen  
vindt in liefde zelf geloof.  
Wie voor liefde is geschapen  
vreest ook niet bij tegenwind.  
Liefde is het hemels wapen  
dat de angsten overwint. 

 

Zondagsgebed  
 

Toelichting op de liturgische bloemschikking 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tgCTmSMO2JI


Kindermoment  
 

Met de kinderen: Hemeloog 417 Een parel in Gods hand - met de kinderen 
Refrein 1: Weet je dat de Vader je kent? 

Weet je dat je van waarde bent? 
Weet je dat je een parel bent, 
een parel in Gods hand, 
een parel in Gods hand? 

 
1: Ze zeggen allemaal ‘Je kunt niks doen, 

je bent een oen’; 
ze trekken altijd aan mijn paardenstaart, 
ik ben niets waard. 
Nou heb ik weer de ranja omgegooid, 
ik leer het nooit. 
Mijn moeder luister nooit als ik wat zeg. 
’k Heb altijd pech, ik ga maar weg. 

 
Refrein 1: 
 

 
2:  Ik snap alweer niks van die rare som, 

ik ben zo dom; 
m’n bloes zit onder de spaghettimix, 
ik kan ook niks. 
Al noemt de hele klas mij sacherijn, 
ik mag er zijn. 
Al zegt mijn broertje steeds ‘Wat stout ben jij’, 
God houdt van mij, God houdt van mij! 

 

Refrein 2: Ik weet dat de Vader me kent. 
Ik weet dat ik van waarde ben. 
Ik weet dat ik een parel ben, 
een parel in Gods hand, 
een parel in Gods hand.   

Schriftlezingen uit Psalm 27, 1, 4-6 NBV21 & Lucas 17, 11-19 NBV21 
 

Zingen: NLB 221: 1, 2 Zo vriendelijk en veilig als het licht 
1: Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
 zo als een mantel om mij heen geslagen, 
 zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
 ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn 
vragen, 
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 

2: Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
 waakt over mij en over al mijn gangen. 
 Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
 om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
 Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
 Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 

 

Verkondiging ‘Mag ik dan bij (Jo)U?’  
 

Luister- een meezinglied: ‘Mag ik dan bij jou’ van Claudia de Breij:  
de teksten worden gelezen (begeleid door de akkoorden) en samen zingen we het refrein: 
 

Refrein: Mag ik dan bij jou schuilen  
als het nergens anders kan? 
En als ik dan moet huilen,  
droog jij mijn tranen dan? 
Want als ik bij jou mag 
mag jij altijd bij mij. 
Kom wanneer je wilt, 
hou een kamer voor je vrij. 

 

 



Gedicht  
 

 
Gebeden door de diaken, gevolgd door het bidden van het Aramees Onze Vader: 

 
Bron van Zijn, die ik ontmoet in mijn ontroering over wat is, 
ik geef je een naam opdat ik je een plaats kan geven in mijn leven. 
Bundel jouw licht in mij – maak het nuttig. 
Vestig jouw rijk van eenheid nu, dan valt jouw en ons verlangen samen in ons handelen. 
Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht. 
Maak de koorden van fouten los die ons ketenen aan het verleden, 
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven. 
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden. 
Uit jou wordt de alwerkzame wil geboren, de levende kracht om te handelen, 
en het lied dat alles verfraait en dat zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. 
G: AMEN 

 

Mededelingen en collecten door de diaken 
1e: Stichting Rwanda Support, 2e Kerkenwerk 

Slotlied: NLB 793: 1, 3 Bron van liefde, licht en leven (staande)  
1: Bron van liefde, licht en leven, 

voor elkaar zijn wij gemaakt 
door uw hand elkaar gegeven, 
door uw vinger aangeraakt. 
Laat ons op uw toekomst hopen, 
gaandeweg U tegemoet; 
dat wij samen lachend lopen 
in uw grote bruiloftsstoet. 

3: Bron van liefde, licht en leven, 
laat uw vreugde in ons zijn; 
is de blijdschap weggebleven, 
liefde maakt van water wijn. 
Dat wij dan elkaar beminnen 
zó dat zelfs de dood niet scheidt; 
niets kan liefde overwinnen – 
liefde heeft de eeuwigheid. 

 

Wegzending en Zegen (gezongen Amen)   
 
Het licht voor ons uit… 
 

Muziek 


